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Bijbelstudie Identiteit en Eenheid 
 
 De mensen met wie we het beste kunnen vinden zijn mensen met wie we wat gemeen 
hebben. God maakte mensen naar Zijn beeld maar maakte iedereen uniek. Er zijn geen 
twee mensen hetzelfde in deze wereld; we hebben allemaal een verschillende identiteit. Dit 
is gedeeltelijk te verklaren door overgedragen karakteristieken zoals bijvoorbeeld onze 
etniciteit. Het kan ook beïnvloed worden door de mensen met wie we omgaan, zoals 
bijvoorbeeld mensen met wie we werken of met wie we veel tijd doorbrengen. We vinden 
het meestal makkelijker om tijd door te brengen met mensen die behoren tot dezelfde 
etnische groep, familie, taalgroep, leeftijd of gender en mensen met wie we dezelfde 
interesses delen. 
 
1. Sta stil bij verschillende aspecten van je identiteit (bijv. etniciteit, religie, gender, 

nationaliteit).  
2. Denk aan je beste vrienden en collega’s. Met wie kan je goed opschieten en waarom 

is dat denk je? 
 
Reflectie 
God heeft ons niet als losstaande individuen geschapen, maar in relatie tot anderen. We 
behoren tot een gezin, familie en etnische groep. Het verlangen om ergens toe te behoren 
is deel van onze menselijke natuur, zoals God die in ons gelegd heeft.  

 
Helaas wordt groepsidentiteit soms misbruikt in plaats van gevierd. Als twee groepen met 
elkaar in contact komen zijn het vaak de verschillen die worden benadrukt. Groepsidentiteit 
wordt vaak gebruikt als een excuus voor conflict, of om andere kwesties te verbergen. Toch 
vertelt de Bijbel ons dat Jezus eenheid kwam brengen tussen verschillende groepen en hen 
een andere gezamenlijke identiteit kan geven.  

 
De termen ‘familie, gemeenschap en natie worden allemaal in de Bijbel gebruikt om een 
groep gelovigen aan te duiden (bijv. Galaten 6:10, 1 Petrus 4:17, Genesis 12:2).  
 

Bijbelstudie ‘Eenheid in God’  
 
Lees Romeinen 10: 12-13.  

• Wat leer je over Gods houding ten opzichte van verschillende groepen?  
 
Lees Efeziërs: 11-22.  

• Welke zekerheid geeft Paulus aan de Efeziërs in vers 11-13?  

• Wat zeggen de verzen 14-18 over vijandschap tussen heidenen en God, en heidenen 
en Joden? Wat is de gemeenschappelijke factor tussen hen?  

• Hoe worden de christenen uit Efeze beschreven in vers 19-22? Welke vitale rol 
speelt Jezus hier?  

• Hoe daagt deze tekst jou uit in je relatie met andere christenen?  

• Hoe daagt deze tekst jou uit in je relatie met christenen met een andere culturele 
achtergrond?  
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Vragen naar aanleiding van The Green Line  
Dani gaat op bezoek bij Syrische vluchtelingen terwijl zijn eigen (christelijke) gemeenschap 
ook hulp nodig heeft.  

• Wat vind je van die keuze?  

• Hoe is het in jullie kerk; wordt er actief hulp geboden aan mensen van buiten de 
kerk?  

• Vanuit welke motivaties zou dit wel of niet kunnen en zie je hier ook praktische 
mogelijkheden voor?  

 
Andrew vertelt dat je je eerst moet verzoenen met jezelf voor je verzoening aan kan bieden 
aan anderen.  

• Herken je dit?  

• Waar in je omgeving verlang jij naar verzoening?  

• Is het nodig dat je eerst vrede sluit met je eigen verleden en wat heb je daarvoor 
nodig?  

 
Manal vertelde dat ze voor haar 18e al 22 keer verhuisd is vanwege de keuze van haar 
ouders om bij andersgelovigen te gaan wonen.  

• Hoe kijk jij naar die keuze?  

• En herken je iets van haar uitspraak dat je eerst rust mag vinden bij God voordat je 
gaat handelen?  

 
Libanon wordt gekenmerkt door lijnen en breuken.  

• Herken je in Nederland, of in jouw nabije context ook dit soort (onzichtbare) lijnen 
en breuken?  

• Wat doet dat met jou en met anderen?  

• Denk je dat het nodig is dat er wordt gewerkt aan vrede, en hoe zouden er bruggen 
kunnen worden gebouwd?  

 
Als je kijkt naar wat er in onze samenleving speelt, of welke thema’s er in jouw nabije 
context spelen, is er dan een roeping voor jou (of jouw kerk) om daarin te werken aan 
vrede? 
 
 


