P NN

jullie omzien..




Week 1

Hetomzien
van God

God zag om naar Zijn volk door te zorgen voor een manier waarop Hij bij hen kon
wonen en zij bij Hem konden zijn. Zelf wilde Hij écht niets liever dan dicht bij Zijn

volk zijn. Hij moest zich dan wel verstoppen in de ark, anders zou Zijn Heerlijkheid

de mensen in het tentenkamp verschroeien... Door een offer te brengen kreeg je
toegang tot Hem. Offeren was vroeger de normaalste zaak van de wereld. Het was
onderdeel van het leven.

De eerste hoofdstukken van Leviticus gaan over offers. Offeren staat heel ver van
onze cultuur af en ik kan me voorstellen dat je het lastig vindt: zulke slachtpartijen!
Zoveel onschuldige dieren gedood! Dierenoffers werkten op de een of andere manier
maar tijdelijk en werden dus herhaald.

Daarom zei Jezus dat Hij hét offer zou brengen ‘voor eens en altijd’ (Hebreeén 10:10).
Bedenk iedere keer als je de komende dagen over offers leest, dat God omzag naar
de mens door dé oplossing te geven in Jezus, namelijk Zichzelf. Eén offer dat alle
aspecten van de oudtestamentische offers in zich had en volmaakt was!

Wil je meer weten over de kenmerken van alle offers?

Kijk op tearfund.nl/offers

Schrijver van deze week:

Mira de Boer is programmamaker en huistheoloog
van Tearfund. Ze spreekt in kerken en voor groepen
en schrijft artikelen en columns.




LEZEN

LEVITICUS 1:1-9

De Heer riep Mozes
en zei vanuit de
ontmoetingsient
tegen hem (...): “Als
iemand van jullie de
Heer een offer (...)
wil aanbieden...”

LEVITICUS 1:1-2

WOENSDAG 5 MAART 2025

Stel dat je God een eadeautje
wiltgeven

De Heer riep! En dan zegt Hij zoiets als: “Stel dat
iemand Mij een cadeautje wil geven, weet je waar ik
dan echt blij mee ben?” Hij wordt dus blij als iemand
uit eigen beweging naar Hem toekomt.

Bij het offeren moest de offeraar zijn hand op de
kop van het dier leggen. Symbolisch ging daarbij

de volmaaktheid van het dier over op de gever.
Bijzonder toch: je denkt God een cadeau te geven,
maar dan word je zelf gezegend. Dat zouden we
zelf niet bedenken, maar God ziet daarmee op zo’n
bijzondere wijze naar ons om.

De offeraar moest een perfect dier zélf doden. Hij
moest dit onder ogen zien. Bedenk dat het lijden
en sterven van Jezus ook gruwelijk was. Hebben wij
daar oog voor? Zie je dat de volmaaktheid van Het
Offerlam (Jezus!) afstraalt op ons? Als jij Zijn werk
accepteert, dan ontvang jij Zijn volmaaktheid!

VOOR KINDEREN
Welk cadeautje zou
jij God willen geven?

VERWERKING
Je staat aan de start van de veertig dagen. Wat zou jij
God willen geven als cadeau de komende weken?



ilieu

net m

Ik offer een
Vegaburger-
geter voar




DONDERDAG 6 MAART 2025

LEZEN

LEVITICUS 2:1-3, 13

Wat er van
het graanoficr
overblijft, is bestemd

voor Airon en
zijn zonen; als deel
van de offergaven
voor de Heer is dat

allerheiligst.

LEVITICUS 2:3

VOOR KINDEREN

Pak de pot met bloem
en stop je handen erin:
voel je hoe heerlijk
zacht dit is?

Een heerlijhe hoeh

Het graanoffer was ook vrijwillig. Bij het brandoffer
vloeide er bloed: een teken dat er dood in het spel
was. Bij het graanoffer vloeide geen bloed en daarom
is dit een beeld van het leven van Jezus. Hij moest,
net als het graan, geofferd worden.

Heb je wel eens aan bloem (gemalen meel) gevoeld?
Dat voelt heel zacht, gelijkmatig, geen harde stukken.
Dat was Jezus: perfect, geen harde stukken. Een deel
van het offer werd verbrand, de rest was voedsel.

Je kon verschillende soorten koeken en broden bij
God brengen, maar ze waren allemaal gemengd met
olie (Heilige Geest) en wierook (heerlijke geur). Het
offer moest ook zout bevatten. Zout was een teken
van het verbond (vers 13). Dus iedere keer als er

een offer werd gebracht, herinnerde God Zichzelf
eraan dat Hij naar het volk zou omzien. God had zelf
bedacht dat zout moest worden toegevoegd, Hij
wilde hieraan herinnerd worden.

VERWERKING

Als dit offer symbool staat voor het leven van Jezus,
heb jij daar dan oog voor? Houd de komende veertig
dagen bij wat jou opvalt aan het leven van Jezus.



Oploshollic

‘Koffie is altijd de oplossing’, hoor je mensen wel
eens grappend zeggen. Maar voor de 46-jarige
Prossy in Oeganda bleek het écht zo te zijn. Prossy
groeide in armoede op. Er was vaak geen voedsel en
naar school gaan was een uitzondering. Toen ze zelf
moeder geworden was, bleef de armoede. Het was
een strijd om in het dagelijks onderhoud van haar
gezin te voorzien.

In de hoop op een betere toekomst verhuisde ze
naar Lwengo, waar ze in aanraking kwam met het
Evangelie. Prossy sloot zich aan bij een kerk die
door Tearfund werd ondersteund, en leerde hoe ze
armoede in haar gemeenschap kon aanpakken. Ze
volgde trainingen over koffieteelt en sloot zich aan
bij een spaargroep.

Inmiddels heeft ze haar productie uitgebreid van
800 naar 2.000 koffieplanten en kan ze zelfs haar
eigen personeel inhuren. Prossy’s verhaal laat zien

hoe de kerk een levensveranderende rol kan spelen.

Lees het hele verhaal van Prossy
op tearfund.nl/prossy.




LEZEN

LEVITICUS 3:6-12, 16-17

Ze slachtten dieren
voor cen vredeofier
ter ere van de Heer
en Saul vierde
uitbundig feest met
alle Israélieten.

1 SAMUEL 11:15

VOOR KINDEREN
Wie nodlig jij uit
op dit feest?

VRIJDAG 7 MAART

Len uithundig feest

Het vredeoffer werd gebracht als afsluiting van een
feest. Het gaf aan dat het goed was tussen God en
het volk. Het ging dan niet alleen om vrede tussen
God en mensen, maar ook om vrede met jezelf,

de ander en de rest van de schepping. De relaties
onderling waren heel, goed en volledig.

Het vet, de nieren en het bloed moesten worden
verbrand. Dit wordt het beste deel genoemd. Vet
smaakt lekker, maar is, net als orgaanvlees, niet heel
gezond voor ons. In zo’n detail zie je Gods omzien
naar de mens: Hij weet wat goed is.

Vier de shalom, was de opdracht. Vier die samen
met God en je dierbaren. En vier uitbundig. Je leest
er in de Bijbel een aantal keren over, bijvoorbeeld
wanneer Saul tot koning wordt gekroond. Geen
feestje waarin je in een kringetje zit. Nee, uitbundig
en met iedereen!

VERWERKING
Plan een feest, nodig zoveel mogelijk mensen uit. Eet en
drink uitbundig en vier met elkaar dat Jezus onze Shalom is!



‘Vier de
shalom! VIER
DIE SAICI
met God en
JE VRIENDEN

en ViEI'
uitbundig’

Mira de Boer



LEZEN

LEVITICUS 4:1-2, 27-35

Zo voltrekt de
priester voor de
persoon in Kwestie
de verzoeningsrite
voor wat hij
misdaan heeft,
en krijgt deze
vergeving.

LEVITICUS 4:35

VOOR KINDEREN
Heb jij wel eens straf
gekregen voor iets wat
je niet expres deed?

ZATERDAG 8 MAART

Ecn onbewuste fout...

Vandaag het laatste offer: het zondoffer. Dit moest
je brengen als je onopzettelijk in de fout was gegaan.
Ben je dan wel schuldig? Zeker! Een overtreding blijft
een overtreding, of je het nu doorhebt of niet. Je
hoefde dit echter niet aan iedereen op te biechten,
rechtzetten voor God was voldoende.

Een hoofdstuk verder staat wat je moest doen als
je wél opzettelijk een fout had gemaakt. Dan moest
je dit hardop vertellen en vervolgens een zondoffer
brengen. En natuurlijk je schuld betalen (5:23). Door
het offer maakte je het goed met God, door te
betalen maakte je het goed met de ander.

Weer moest je je hand op de kop van het dier leggen.
Nu ging echter jouw schuld over op het dier. Zie je

ook hier de verwijzing naar Jezus? We weten dat we
vergeven zijn (Galaten 5:1). We weten ook dat God,
door de verzoening in Christus, naar ons blijft omzien.

VERWERKING

Wat doe jij als je een fout hebt gemaakt? Heb je de
moed om dit openlijk te bekennen, juist als het wél
opzettelijk was?



fout
1. Eén
2. Twee
3. Drie
10. Tien
11. EIf
12. Twaalf
Elz

De oplossing vind je o .Jb.
tea Fdl/p I [



