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Kringmateriaal voor tijdens
de lijdensweken. Gebaseerd
op de veertigdagenkalender

van Tearfund
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Inleiding

Dit materiaal voor kringen is gebaseerd op de veertigdagenkalender van
Tearfund. De meeste kringen komen om de week samen en daarom is er voor
vier avonden tijdens deze veertigdagentijd een invulling gemaakt.

NB belangrijk om van tevoren te weten: ledere avond kijk je met elkaar
terug naar de afgelopen dagen. Het is de bedoeling dat iedereen één of twee
kalenderbladzijdes meeneemt die het meest aanspraken.

In deze veertigdagentijd lezen we met elkaar uit het boek Jesaja. In de vier
avonden worden de vier Knechtsliederen behandeld. Dit zijn vier gedichten of
liederen die iets vertellen over de Knecht van de Heer, de beloofde Messias,
Jezus Christus.

We wensen je veel zegen toe gedurende de zeven weken dat je onderweg bent
naar Pasen!

Mira de Boer
Huistheoloog Tearfund



Kringavond 1

Vier liederen
over de Messias

START

Wat leuk dat jullie met elkaar als kring de veertigdagenkalender van Tearfund lezen.
Zijn jullie van plan om dingen te laten of juist wel te doen deze periode? Hoe kun je
elkaar helpen om dit trouw vol te houden en ook echt deze veertig dagen de kalender
te blijven lezen?

INLEIDING: ACHTERGRONDINFORMATIE

Lees met elkaar onderstaande inleiding door.
Jesaja: de kleine Bijbel

Heb je het boek Jesaja weleens helemaal doorgelezen? Hoe vaak begon je vol goede
moed te lezen, maar gaf je het na een aantal hoofdstukken weer op? Ik vind het
best een taai en saai boek en op sommige stukken ook onbegrijpelijk. Ik hoop dat dit
leesplan je op het spoor zet om meer inzicht en begrip te krijgen voor dit prachtige
boek. Het is namelijk een boek waarin Gods trouw zichtbaar wordt. Dwars door alles
heen is God de enige, de liefhebbende en trouwe God die altijd een nieuw begin of
perspectief biedt. Als dat geen hoopvolle boodschap is!

Het boek Jesaja wordt wel eens de Bijbel in het klein genoemd. Je kunt namelijk een
aantal parallellen ontdekken tussen de gehele Bijbel en het boek Jesaja: Zoals de Bijbel
66 boeken bevat, zo heeft Jesaja 66 hoofdstukken. Het Oude Testament bevat 39
boeken. De eerste 39 hoofdstukken van Jesaja beschrijven vooral gebeurtenissen over
Jesaja en zijn tijdgenoten. Een aantal persoonlijke ervaringen bijvoorbeeld, maar ook de
beschrijving van het oordeel die de omringende landen, de wereld of Juda en Jeruzalem
betreft. Daarnaast is de geschiedenis rondom koning Hizkia en de Assyrische inval
opgenomen.

Vanaf hoofdstuk 40 is een verandering te zien. Er ontstaat verlossing, herstel, een
nieuw perspectief op de toekomst. Net zoals in het Nieuwe Testament een nieuw
begin aangekondigd wordt met de geboorte van Jezus. Het is niet voor niets dat
Johannes de Doper de woorden uit Jesaja 40 citeert: Bereid de weg van de Heer!



En de parallel gaat verder. In Jesaja 61 beschrijft de uitstorting van de Geest van God.
Dit wordt door Jezus aangehaald in Lucas 4. In de laatste hoofdstukken van Jesaja
wordt, net als in het laatste boek van de Bijbel, Openbaringen, over een nieuwe hemel
en nieuwe aarde gesproken. Met deze indeling in je achterhoofd, kan een ingewikkeld,
lang en vaak somber boek je misschien toch een hoopvolle boodschap vertellen.

Vier Knechtsliederen

Vanaf hoofdstuk 40 van Jesaja kun je meerdere keren lezen over de dienaar of knecht
van de Heer. Soms wordt met de dienaar het volk Israél bedoeld, dit valt dan op te
maken uit de manier waarop er over deze knecht gesproken wordt. Bijvoorbeeld in
hoofdstuk 41: 8-10.

Maar op andere plekken is deze knecht een beetje mysterieus, hij wordt niet
geidentificeerd. In deze verzen is wel op te maken dat het niet over het volk gaat,
omdat hij als een helper voor het volk is, of omdat het heel duidelijk over één persoon
gaat. Door de eeuwen heen is door de joden veel geschreven en nagedacht wie deze
persoon kan zijn: is het de profeet Jesaja zelf ? Of misschien een andere profeet als
Jeremia of zelfs een koning als Hizkia of Josia, omdat zij goede koningen waren en
handelden volgens de regels van God. Tot nu toe blijven de meningen onder de joden
over wie de knecht des Heren is verdeeld.

Door christenen is de link naar Jezus Christus, de beloofde Messias gemaakt: wij
geloven dat de vier liederen, de Knechtsliederen profetieén zijn over Hem. Dit hebben
we niet zomaar bedacht, maar vanuit het Nieuwe Testament zijn hier aanwijzingen
voor.

Naast dat Jezus zelf woorden uit Jesaja aanhaalt en deze op zichzelf toepast (vanaf
Lukas 4:16), gebeurt dit ook door anderen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van de
Emmadtsgangers. Zij kregen door Jezus zelf de Schriften uitgelegd. En dat het levens
veranderend was, was wel duidelijk als ze zeggen: ‘Was ons hart niet brandend in ons,
toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?’ (Lukas 24:32)
Soms kun je iets lezen of horen en dat kan zich als zo’n rotsvaste openbaring in je hart
en ziel vastzetten, dat je dit nooit meer vergeet en dat je dit moét doorgeven.

De Emmatsgangers hebben het doorverteld aan de discipelen (Lukas 24:35) en deze
discipelen gaven het door aan anderen zoals we kunnen lezen in de geschiedenis van
Filippus en de Ethiopiér.

Het boek Jesaja wordt gelezen, uitgelegd en begrepen. Het is levens veranderend: de
Ethiopiér liet zich dopen en vervolgde zijn weg met blijdschap.

Het is de moeite waard om je in deze Knechtsliederen te verdiepen, te ontdekken
hoe het levend geworden Woord zich in het Oude Testament openbaart en levens
verandert!



KNECHTSLIED 1 TROUW OM TE LUISTEREN
Lees Jesaja 42:1-4.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar;
het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Lees Jesaja 42:2,3 in verschillende vertalingen en bespreek de verschillen. Welke
vind je het duidelijkst? Welke het mooist? Begrijp je nu beter wat er staat en
bedoeld wordt?
Leg aan elkaar uit wat de zin ‘Hij zal alle volken het recht doen kennen’ betekent.
Hoe staat vers 2 in contrast met de leiders van de wereld van vandaag de dag?
Hoe kan je ‘recht doen kennen’ zonder te schreeuwen, je stem te verheffen of

luidkeels te roepen in het openbaar? Hoe kun je dan toch impact maken op grote
schaal?

KIJK, LUISTER EN BID

Luisterlied:
Maak ons hart onrustig, God

Kijk en luister met elkaar het lied. Wat raakt je het meest? Hoe hangt dit samen
met de gelezen tekst uit Jesaja 42?2

AFSLUITING
Neem tijd om gezamenlijk te bidden.

Neem volgende keer allemaal minimaal één kalenderblaadje mee dat je aansprak.


https://www.youtube.com/watch?v=aZ1oRp3esEM&list=RDMM&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=aZ1oRp3esEM&list=RDMM&index=34

Kringavond 2

Knechtslied 2
Trouw als niemand kijkt

START

Frommel de meegenomen kalenderblaadjes tot een prop, doe ze in een schaal en neem
er om beurten een uit. Kun je raden wie deze heeft meegenomen en wat er in het
bijzonder aansprak? Praat met elkaar erover door.

KNECHTSLIED 2
Lees Jesaja 49:1-6
Trouw in het verborgene

Nieske Selles-ten Brinke schreef over het tweede knechtslied. Je kunt er thema’s
ontdekken over integriteit, over trouw zijn als roeping, ook als niemand het ziet. De
knecht heeft het gevoel dat hij vergeefs bezig is geweest, maar vertrouwt op God.
Deze week gaat over trouw blijven, ook als het geen zichtbare vrucht lijkt te dragen.
Een uitnodiging om vol te houden in het kleine, in het verborgene, trouw blijven als
levenshouding, juist als het moeilijk is.

KIJK, LUISTER EN BID

Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het
was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Jesaja 49:4.

Als je dit vers leest, ervaar je dit misschien als deprimerend en hopeloos.
Luister daarom naar het lied van Eline ‘Je mag ook verliezen’.

Wat spreekt je aan in het lied?

Herken je de woorden in je eigen leven?

Lees Jesaja 49:1-3


https://www.youtube.com/watch?v=0FLsVFuomlE&list=RD0FLsVFuomlE&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=0FLsVFuomlE&list=RD0FLsVFuomlE&start_radio=1

Denk met elkaar na over de levensstart van de persoon waarover geschreven wordt.
Hoe heeft God hem gemaakt? Welke beloftes geeft God? Wat spreekt jou aan en
wat verlang jij ook te ontvangen?

Lees Jesaja 49:4-6
Vers 4 is een soort tussenvers waarna in de verzen 5 en 6 een herhaling wordt
gedaan van de levensstart en de beloftes die God geeft. In welke woorden herken jij

de Heer Jezus? Welke beloftes zijn vervuld en welke nog niet?

Maak vanuit de tekst een lijst van woorden waarin de zorg van God blijkt en een
lijst van de beloftes die God geeft. Wat kun je hiervan in je eigen leven herkennen of
toepassen?

Neem de tijd om hiervoor te danken en bidden.

AFSLUITING

Neem volgende keer weer allemaal minimaal één kalenderblaadje mee dat je
aansprak.



Kringavond 3

Knechtslied 3
Trouw aan elkaar,
00k als het schuurt

START

Vouw de meegenomen kalenderblaadjes op, trek er met elkaar twee uit, bespreek de
inhoud kort en voer de opdrachten uit.

KNECHTSLIED 3
Lees Jesaja 50:4-10

De knecht wordt geconfronteerd met spot en pijn, maar trekt zich niet terug. Deze
week belicht hoe trouw zijn in relaties — vriendschap, huwelijk, kerk, buren — niet altijd
makkelijk is, maar dat het betekent dat je blijft staan, blijft zoeken naar verbinding,
vergeving en genade. Trouw zijn aan elkaar, ook als het schuurt.

Lees Jesaja 50:4,5

De tekst gaat over de start van de dagen van de Knecht van de Heer. Het spreekt
over vaardigheid om te spreken zodat mensen worden bemoedigd, om met aandacht
te luisteren en bereidwilligheid om te luisteren én te gehoorzamen.

Hoe begin jij je dag?
Lees Jesaja 50:6

Noor van der Weijden schreef: ‘Wanneer iemand je pijn doet, krijgt je hart een kras.
Het doet pijn, wanneer je iemand vertrouwt en dat vertrouwen beschaamd wordt.
We leren tegelijkertijd dat het goed is om verdraagzaam te zijn: ‘Wie mij de baard
uittrokken, bood ik mijn wangen aan.” Toch is dat bij mij persoonlijk vaak nog wel een
dingetje. In veel dingen ben ik zachtmoedig, kan ik me beheersen en in vrede met
iemand omgaan. Maar verdraagzaam omgaan met iemand die op mijn hart een kras
heeft gecreéerd? Nee hoor, daarvoor pas ik. Maar het lieve van God vind ik, dat Hij dat
weet. Bij al mijn eigenwijsheid weet Hij ook wat het beste voor mij is. Wat is dat dan?



Vergeven en loslaten. Want alleen dan kun je als vrij mens verder. Hoe ik dat doe?
Vragen om Zijn kracht. Zijn moed. In alles bid ik tot Hem.’

Herken je wat Noor schrijft? Welke krassen op jouw hart doen nog zeer? En vraagt
God je om daarin nog iets te vergeven of los te laten?

Lees Jesaja 50:7-9

Uit deze verzen blijkt een groot vertrouwen in een God die recht zal doen.
Bespreek met elkaar hoe je dit wel en niet in de praktijk ziet: in je eigen leven, in de
maatschappij en op de wereld. Hoe zou je hier zelf aan kunnen bijdragen?

Lees Jesaja 50:10

Degene die door duisternis gaat, geen licht meer ziet en dan toch op de Heer
vertrouwt, dat zijn de mensen die echt ontzag hebben voor God en luisteren
(gehoorzamen). Heb je voorbeelden in je eigen leven waarin je ‘tegen beter weten i’
deed wat God van je vroeg? Deze verzen zijn een oproep om naar de dienaar van God
te luisteren. Hoe breng jij dat in de praktijk?

KIJK, LUISTER EN BID

ADEM Project - Volg Ik Ook ft Thomas Nutma & Amanda Lock
(Cover -So Will I)

Luister naar het lied en hou papier en pen gereed. Schrijf de woorden op die je
aanspreken over het volgen van God. Praat er met elkaar over door.

AFSLUITING

Sluit af met gebed.
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https://www.youtube.com/watch?v=P0PYkpKWXRk
https://www.youtube.com/watch?v=P0PYkpKWXRk
https://www.youtube.com/watch?v=P0PYkpKWXRk

Kringavond 4

Knechtslied 4
Trouw om te dienen

START

Steek zeven kaarsen aan: voor iedere week één. Blader door je agenda en bedenk

per week wat je hebt meegemaakt. Het is ongelofelijk hoe hard de tijd gaat, de
veertigdagentijd is alweer (bijna) aan het eind! Denk terug aan de start: wat was

je toen van plan om te doen of juist te laten? Is het gelukt om dit vol te houden?
Waardoor is dit wel of juist niet gelukt? Wat neem je mee en is een blijvende les of
gewoonte? Waar ben je dankbaar voor? Neem de tijd om dit met elkaar te bespreken.

KNECHTSLIED 4
Lees Jesaja 52:13-53:12

Dit knechtslied is misschien wel het meest bekende. Veel bezongen door koren en
zangers en voorgelezen in kerken. Het gaat over dienstbaarheid — trouw niet als
plicht, maar als liefdevolle overgave. Wat betekent het om je leven te geven voor de
ander, op je werk, in je buurt, in je gezin? Als het zeer gaat doen, haak je dan af of
hou je vol? Kun je daarin over jezelf heen stappen? Niet om over je grenzen heen te
gaan, maar wel om verder te gaan dan je in eerste instantie dacht te gaan: trouw die
zichzelf geeft. Dit lied toont de knecht als lijdende dienaar: zijn trouw gaat tot het
uiterste.

Het wordt ook in het nieuwe testament aangehaald.

Lees Handelingen 8:26-40
Denk na over de geschiedenis en verwonder je over de bijzondere gebeurtenis.
Verplaats jezelf in de twee personen: eerst in Filippus en daarna in de Ethiopiér.
Hoe zou jij reageren? Wat zou je mooi vinden en wat eigenlijk best eng of vreemd?

Wat leer je van deze geschiedenis en hoe zou je dit morgen in jouw eigen buurt
kunnen toepassen?
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KIJK, LUISTER EN BID

Sons of Korah - Isaiah 53

Sluit af met het lezen van de tekst als gebed en blaas kaars voor kaars
uit tot het donker is.

Blaas de eerste kaars uit en wees echt stil.
Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen,
Als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
Hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende
en mel ziekte vertrouwd was,

Blaas de tweede kaars uit
Als iemand voor wie men hun gezicht verbergt was Hij,

Ja, als iemand voor wie men hun gezicht verbergt was Hij.

Maar wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Wie kan geloven?

Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?

Blaas kaars 3 uit
Hij was veracht,
door ons verquisd en geminacht.
Maar Hij was het die onze ziekten droeg,

Die ons lijden op zich nam.
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https://www.youtube.com/watch?v=wzlKxDvuvqQ&list=RDwzlKxDvuvqQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=wzlKxDvuvqQ&list=RDwzlKxDvuvqQ&start_radio=1

Blaas kaars 4 uit
Wij echter zagen hem als een verstoleling,

Door God geslagen en vernederd.

Om onze zonden werd Hij doorboord,
Om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd,

Zijn striemen brachten genezing.

Blaas kaars 5 uit
Maar wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Wie kan geloven?

Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?

Blaas kaars 6 uit

Wij dwaalden rond als schapen,

leder zocht zijn eigen weg;

Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.

Ja, de zonden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.

Blaas kaars 7 uit en wees een paar minuten stil.

Sluit af met een eenvoudig gebed.
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AFSLUITING

Dank jullie wel dat jullie met je kring de kalender hebben doorgelezen. Wil je ons laten
weten wat je ervan vond? Dat kan door een mail te sturen naar info@tearfund.nl.
Je helpt ons enorm door het ons te laten weten, zodat we het materiaal volgend jaar
kunnen verbeteren.
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