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Inleiding

TROUW TOT HET EINDE
Samen leren leven

vanuit de Knecht die tot

het einde trouw bleef

aan Zichzelf, aan de

mens en aan de wereld.

Steeds meer kerken stellen tijdens de laatste week voor
Pasen hun kerkgebouw open voor een korte dagelijkse viering.
Met onderstaande opzet kun je daar op een eenvoudige

manier invulling aan geven.

In de veertigdagenkalender van Tearfund is dit jaar aan de hand van de vier
knechtsliederen uit Jesaja nagedacht over de knecht des Heren, de beloofde
Messias, Jezus Christus. ledere week kwam een ander aspect van de trouwe
knecht naar voren: Hij was trouw aan zijn principes, in het verborgene, aan zijn
geliefdes, om te dienen, in de strijd. In deze laatste week kijken we naar zijn ultieme
trouw. Jezus was trouw tot in de dood aan het kruis. Het is een week van wanhoop
en verwondering tegelijkertijd: Wat als Gods trouw het begin is van onze hoop?
Wat als opstanding volgt op trouw?

Deze liturgie bevat inhoud voor vijf momenten in de Stille Week, om gezamenlijk
stil te staan bij de laatste week van het leven van Jezus. De volgorde van de
liturgie komt overeen met de volgorde van de veertigdagenkalender en is verder
uitgediept. Er is voor gekozen om de liturgie iedere dag op dezelfde manier te laten
beginnen en eindigen, omdat woorden die soms gedachteloos worden aangehoord,
na een paar keer herhaling meer herkend en doorleefd raken.



De liederen om zelf als samenzang te zingen zijn niet opgenomen: je kunt daar zelf
liederen kiezen die bekend zijn en graag gezongen worden. Op Witte Donderdag

is het Avondmaal gepland. ledere viering duurt ongeveer een half uur tot drie
kwartier.

We wensen je veel zegen toe in deze bijzondere week voor Pasen!

Mira de Boer
Huistheoloog Tearfund



Maandag 30 maart 2026
De blik die herstel

WELKOM EN AANSTEKEN KAARS

Het is stil in de kerk.

BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED

Gij, die er voor ons zijt

en ons elkaar gegeven hebt

schep ons een hart doorzichtig en zuiver

geef ons een geest vast en moedig

dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitging
breng ons terecht, God.

breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen

Amen

ZINGEN

Zing met elkaar twee liederen.

SCHRIFTLEZING

Lucas 22:24-34; 39-47; 54-63

OVERDENKING

Naar aanleiding van de overdenking van Marianne Thieme van maandag 30 maart
uit de Tearfund Veertigdagenkalender Trouw.

Het is maandag: de eerste werkdag van deze Stille Week. Het is de laatste week van
de lijdenstijd en we denken aan de laatste week van het leven van Jezus. We noemen
deze week de Stille week en dat is eigenlijk best een vreemde naam. Het was in de
tijd van Jezus namelijk helemaal geen stille week in de letterlijke zin van het woord.



Het was vlak voordat het hele land het Pesach zou gaan vieren. Het feest waarbij de
joden vierden dat ze bevrijd werden uit slavernij en uit Egypte konden vertrekken,
onderweg naar hun eigen beloofde land. Het was ieder jaar een periode waarin
Jeruzalem volliep met joden uit alle delen van het land en van daarbuiten. Een
drukte van belang dus en ook in de huizen was men druk met de voorbereidingen

op het feest. Het was vergelijkbaar met onze hectische dagen in aanloop naar de
kerstdagen.

De naam Stille week komt dan ook niet uit de Bijbel, maar is door de christenen
bedacht omdat van oudsher de kerkklokken een aantal dagen niet werden geluid.
Vanaf de woensdag voor Pasen, de dag waarop Jezus werd verraden, tot de
Paaswake, de dag dat Hij in het graf lag. Toen was het dus letterlijk een stille week.
Voor ons, vandaag de dag, is het misschien ook een stille week: een week om nog eens
extra stil te staan, tot verstilling te komen. Om letterlijk even stil te zijn, onze mond
te houden en op ons in te laten werken wat er precies gebeurde in het verloop van
deze laatste levensweek van Jezus. Dat is wat we deze week iedere avond willen doen.
Stil staan en stil zijn.

Deze week wordt ook wel eens Goede week genoemd, maar aan de ene kant was het
helemaal geen goede week voor Jezus. Hij werd gevangengenomen, door iedereen in
de steek gelaten, gemarteld en aan het kruis gespijkerd. En daarna stierf Hij. Hij was
bang voor deze gebeurtenissen, kunnen we lezen in Lucas 22:44. Hij werd overvallen
door doodsangst. Hij zag hier enorm tegenop, maar Hij wist dat Hij erdoorheen
moest. ‘Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet
afschrikken door de schande aan het kruis. Hij hield stand..” (Hebreeén 12:2) En

op die manier was het wel een goede week. Door het lijden van Jezus, werd herstel
mogelijk gemaakt waar mensen fouten maakten en mensen fouten maken. Waar
mensen niet vol kunnen houden, hield Hij wél vol. Terwijl wij vaak ontrouw zijn, bleef Hij
trouw.

In de geschiedenis die we lazen, lukte het Petrus niet om vol te houden, om trouw
te blijven. Waar Petrus in eerste instantie heel erg zelfverzekerd was over zijn eigen
kunnen, realiseerde hij zich, toen Jezus zich omdraaide en hem aankeek, dat hij faalde.

Wat lag er in de blik van Jezus?

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan...
Lucas 22:61a

Hij sprak geen woorden, er was alleen een blik. Zijn blik was niet beschuldigend, maar
herstellend. Ze zei: Ik zie jou nog steeds. Al het vertrouwen op zichzelf was bij Petrus
weg. Hij kon zelf niets meer goedmaken. Hij wist dat hij faalde. En juist daar, in die
diepe ellende, keerde Jezus zich om. Niet om af te rekenen, maar om nabij te zijn.

Waar menselijke hoop ophoudst, begint Gods trouw. Jezus wendt zich niet af. In

die trouw ligt de kiem van nieuw leven. Christelijke hoop leeft niet van kansen of
menselijk herstelvermogen, maar van Gods belofte. Dat God trouw blijft, ook waar
alles mislukt. In de ogen van Christus gloort al iets van opstanding — liefde die sterker
is dan verraad.



BEZINNINGSMOMENT
De Heer draaide zich om en keek Petrus aan.

Laat deze zin een paar minuten op je inwerken. Vraag jezelf niet of jij trouw bent
gebleven, maar wat het betekent dat God trouw blijft aan jou.

LUISTEREN

The Psalm Project - God van liefde, God van trouw

God van liefde,
God van trouw,

U die alles schiep.
Mij ook maakte,
mij hier ziet,

mij in 't leven riep.

In de stilte,

in de storm,

Bent Uom me heen,
God van liefde,

God van trouw

U laat nooit alleen.

God van vrede,

God van recht,

van gerechtigheid.

U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt.

Slaan de golven om mij heen
Heer U bent erbij

God van liefde,

God van trouw,

U ziet om naar mij

In de stilte,

in de storm

bent U om mij heen.
God van liefde,

God van trouw,

U laat nooit alleen.

© The Psalm Project Music & Lyrics: Eelco Vos


https://www.youtube.com/watch?v=dLYhXNQ85NM&list=RDdLYhXNQ85NM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=dLYhXNQ85NM&list=RDdLYhXNQ85NM&start_radio=1

AFSLUITEND GEBED

Sluit af met een kort dankgebed voor Gods trouw, voor de volhardende liefde van
Jezus, dwars door alle lijden heen.

ZEGEN
Spreek de zegenbede van Sint Patrick uit:

De Heer zij voor u,

Om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u,

Om u in de armen te sluiten

En om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen
Wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur;
Wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God vandaag,

Morgen en in der eeuwigheid.

Amen

Blaas tot slot de kaars uit.



Totdat Hij komt

WELKOM EN AANSTEKEN KAARS

Het is stil in de kerk.

BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED

Gij, die er voor ons zijt

en ons elkaar gegeven hebt

schep ons een hart doorzichtig en zuiver

geef ons een geest vast en moedig

dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitging
breng ons terecht, God.

breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen

Amen

ZINGEN

Zing met elkaar twee liederen.

SCHRIFTLEZING
Exodus 12:1-4; 11-14; 13:3-10

Lucas 22:14-23

OVERDENKING

Naar aanleiding van de overdenking van Nieske Selles-ten Brinke van dinsdag
31 maart uit de Tearfund Veertigdagenkalender Trouw.

God kent de mens door en door! Hij weet dat we geneigd zijn om te vergeten hoe
trouw en liefdevol Hij is. Hij weet dat we het lastig vinden om te onthouden. En daarom
heeft Hij manieren gegeven om niet te vergeten en om onze aandacht bij de juiste
aspecten van het leven te houden. Een van die manieren is het vieren van feesten.



Heb je er ooit bij stil gestaan hoe bijzonder en vooral hoe leuk dit is? Wie houdt er nou
niet van een leuk feestje?

Hij drukt het de Israélieten op het hart: ‘Blijf deze dag gedenken, ... laat dit gebruik
zijn als een herinneringsteken..., ieder jaar opnieuw moet u dit gebruik op de
vastgestelde tijd in acht nemen..” Het is niet optioneel, maar een opdracht. Niet

om te straffen of dwars te zitten of moeilijk te doen, maar omdat het goed is om te
herinneren. Dat gold voor de Israélieten toen, lang geleden. En het geldt ook voor ons
nu, vieren, herdenken, stil staan bij: Het helpt je om je eigen nietigheid te erkennen
en om Zijn trouw en redding te herdenken en te vieren. Niet af en toe, maar telkens
opnieuw. En daarom doet Jezus deze oproep ook.

Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.
Lucas 22:19b

Heb je wel eens bij een waterval gestaan? Je ziet het water naar beneden storten,
en dit gaat altijd door, dag in dag uit, tot aan de jongste dag: de dag dat Jezus
terugkomt. Op diezelfde manier wil Jezus dat de gedachtenis aan Hem door

zal gaan, totdat Hij komt. Hij stelt vlak voor Zijn dood het Avondmaal in en zegt
daarbij: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ Het is dus niet zo dat je

een vrijblijvende keus hebt om zo nu en dan het Avondmaal mee te vieren, en
andere momenten niet. Het vieren van de maaltijd mag nooit afhangen van jouw
gemoedstoestand of de mate van jouw geloof. De opdracht is om Hem te gedenken,
totdat Hij komt! En als Hij komt, dan mogen we samen met Hem aan tafel gaan om
de maaltijd van het Lam te vieren. Wat een dag zal dat zijn! Doe dit, telkens opnieuw,
om Mij te gedenken.

BEZINNINGSMOMENT EN OPDRACHT

1k heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd
van mijn lijden aanbreekt’

Dit zijn woorden die Jezus uitsprak toen Hij met zijn discipelen bij elkaar was en het
Pesach vierde. Jezus verlangde er hevig naar om samen met zijn vrienden te zijn, te
eten, te herdenken en te vieren. Over twee dagen, op Witte Donderdag gaan we met
elkaar het Avondmaal vieren.

Is dit een moment waar jij naar uit ziet en waar jij je op verheugt? Het is een moment
van stilstaan en erkennen dat wij Jezus nodig hebben, dat we mogen ontspannen in
de wetenschap dat wij niet onszelf kunnen redden, maar gered zijn door Hem. Een
moment om te vieren toch?

Zou je iemand willen uitnodigen om dit mee te vieren, om ook naar de kerk te komen?
Misschien een buurman of vrouw, een vriendin, een collega? lemand die al lang niet
meer in de kerk is geweest en voor wie een uitnodiging een aanleiding zou kunnen zijn
om wel weer eens te gaan? Is er iemand waar je op dit moment aan moet denken?
Wie zou jij willen uitnodigen om deel te nemen aan de uitnodiging van de Heer Jezus?

10



Waarschijnlijk weet je op dit moment niet of deze persoon de uitnodiging wil
accepteren. Bid daarom op dit moment voor deze persoon terwijl je luistert naar
de volgende woorden:

Gegroet waarachtiq lichaam geboren uit de maagd Maria

dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit welks doorboorde zijde water met bloed vloeide.

Wees voor ons een voorsmaak tijdens de beproeving van de dood.
-Jezus zoet,

- Jezus getrouw,

- Jezus Zoon van Maria.

Libera - Ave Verum by Albinoni

Nodig, als je daarvoor vrijmoedigheid voelt, deze persoon uit voor de viering
van deze donderdag,

LUISTEREN

Libera - Ave Verum by Albinoni (Adagio in G Minor)

Wees daarna nog twee minuten stil in gebed

AFSLUITEND GEBED

Sluit af met een gebed. Vraag God om vrijmoedigheid om mensen van wie we
houden uit te nodigen om naar de kerk te komen. Vraag aan God of Hij hun harten
wil voorbereiden zodat er openheid zal zijn. Dank God voor zijn liefde en trouw,
juist voor mensen die het moeilijk vinden bij Hem te komen.

11


https://www.youtube.com/watch?v=CprYUY9RQ_0&list=RDMM&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CprYUY9RQ_0&list=RDMM&index=5

ZEGEN
Spreek de zegenbede van Sint Patrick uit:

De Heer zij voor u,

Om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u,

Om u in de armen te sluiten

En om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen
Wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur;
Wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God vandaag,

Morgen en in der eeuwigheid.

Amen

Blaas tot slot de kaars uit.
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Woensdag 1 april 2026
Trouw tot het einde

WELKOM EN AANSTEKEN KAARS

Het is stil in de kerk

BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED

Gij, die er voor ons zijt

en ons elkaar gegeven hebt

schep ons een hart doorzichtig en zuiver

geef ons een geest vast en moedig

dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitging
breng ons terecht, God.

breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen

Amen

ZINGEN

Zing met elkaar twee liederen

SCHRIFTLEZING

Lucas 22:24-27; 47-51; 2 Timoteus 2:13

OVERDENKING

Naar aanleiding van de overdenking van Jurjen ten Brinke van woensdag 1 april
uit de Tearfund Veertigdagenkalender Trouw.

In hoofdstuk 22 van het evangelie volgens Lucas worden de laatste uren van Jezus
met zijn vrienden geschetst: ze eten met elkaar het Pesachmaal en ze bespreken
allerlei zaken, gewoon zoals een gesprek zich tijdens een maaltijd kan ontwikkelen.
Toch loopt het niet helemaal gladjes: er ontstaat ruzie. Terwijl Jezus weet welke
vreselijke uren hem te wachten staan en de spanning stijgt, maken zijn vrienden
zich vooral druk om zichzelf.
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En als ze later naar buiten gaan en Jezus vraagt om met hem mee te bidden zijn ze te
moe om wakker te blijven. Hoe anders is de gezindheid van Jezus!

Hij raakte het oor aan en genas de man.
Lucas 22:51b

Zelfs aan het einde van Zijn leven blijft Jezus staan voor Zijn principes. Als mensen
Hem naar het leven staan, maakt Hij de keus om goed te blijven doen. Jezus

geneest het oor van één van Zijn belagers. Het intrigerende hoofdstuk van Jezus’
gevangenneming laat in een paar verzen zien wie wij zijn. Actief als Petrus, vechtend
voor zijn Heer. Of juist laf als vluchtende leerling. Feit is dat Jezus hetzelfde is gebleven:
Zijn missie om recht te doen en lief te hebben staat een halve dag voor Zijn sterven
nog fier overeind. Het hele tafereel wordt samengevat door Paulus in 2 Timotets 2:13:
‘.. als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.’
Hoe onvoorstelbaar groot, écht iets om vandaag over na te denken. Zelfs het diepste
lijden veroorzaakt geen afgeslankte missie. Het is Jezus’ identiteit om trouw te zijn.
Wat wil ik Hem daar graag in volgen!

BEZINNINGSMOMENT

Je gaat naar het lied ‘Het gekruisigde leven’ van Christian Verwoerd luisteren. Daarin
zingt hij:

Als je anders durft te leven dan de wereld om je heen

Dan heeft het kruis in je leven kracht

In een wereld waarin iedereen maar doet wat-ie wil

Maakt het gekruisigde leven verschil

Denk na over de vraag:

Je kunt zingen over Jezus en roemen in het kruis, maar wat is ervan zichtbaar in jouw
leven in jouw huis?

LUISTEREN

Het gekruisigde leven - Christian Verwoerd

AFSLUITEND GEBED
Heer, help ons onszelf te verliezen, om de hoogste vreugde te vinden in U.

Heer, help ons om onze rust in onze harten te behouden wanneer alles anders gaat
dan gedacht.

Help ons om alles in uw handen te leggen en zo los te laten en het kruis zichtbaar
te maken.
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https://www.youtube.com/watch?v=FE9OIZSANJ8&list=RDMM&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=FE9OIZSANJ8&list=RDMM&index=39

ZEGEN
Spreek de zegenbede van Sint Patrick uit:

De Heer zij voor u,

Om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u,

Om u in de armen te sluite

En om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen
Wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur;
Wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God vandaag,

Morgen en in der eeuwigheid.

Amen

Blaas tot slot de kaars uit.
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Donderdag 2 april 2026

Voor Koningschap
bestemd

WELKOM EN AANSTEKEN KAARS

Het is stil in de kerk

BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED

Luister naar het lied Gij die alles hebt gedragen als gebed

Mensenkinderen - Gij die alles hebt gedragen (LIVE)

ZINGEN

Zing met elkaar twee liederen

SCHRIFTLEZING

Lucas 22:29-30; Johannes 17:20-23

OVERDENKING

Naar aanleiding van de overdenking van Noor van der Weijden van donderdag 2 april
uit de Tearfund Veertigdagenkalender Trouw.

Met Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal dat Jezus met

Zijn discipelen had. We lezen en weten hoe Hij de beker vulde en het brood brak.
De geschiedenis rondom het lijden en sterven en opstanding van Jezus, het hele
paasverhaal, hoe vaak hebben we dat al gehoord of gelezen? Hoe vaak hebben we
erbij stilgestaan?

En toch. De kracht van Zijn werk blijft voelbaar.

16


https://www.youtube.com/watch?v=oetcAB-xlXM&list=RDoetcAB-xlXM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=oetcAB-xlXM&list=RDoetcAB-xlXM&start_radio=1

Ik bestem jullie voor het koningschap zoals Mijn Vader Mij voor het koningschap
bestemd heeft.
Lucas 22:29

Jezus zegt dat het koningschap dat de Vader voor Hem had bestemd, nu voor ons
is. Wat een vertrouwen. Ben jij je bewust van die kracht? De kracht die in Jezus zit,
is nu ook aan ons gegeven. In vers 30 zegt Hij: jullie zullen in Mijn koninkrijk eten en
drinken aan Mijn tafel, zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf
stammen van Israél. Het Laatste Avondmaal. Jezus sprak woorden van hoop.

Wat een kracht. Wat een vertrouwen. Het is mooi om dagelijks stil te staan bij

dit vers. Wijj zijn bestemd voor Zijn koningschap.

[=);
[=]

BEZINNINGSMOMENT

Vier met elkaar het Avondmaal zoals jullie gewend zijn dit te doen.
Lees daarbij 1 Korinthiérs 11: 23-26

Aus Liebe will mein Heiland sterben | Tearfund

Uit liefde wil mijn Heiland sterven,
Van zonde weet Hij niets!

Opdat de eeuwige ondergang

en de straf van het laatste oordeel
niet op mijn ziel blijft rusten.’

ZEGEN

Spreek de zegenbede van Sint Patrick uit:

De Heer zij voor u,

Om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u,

Om u in de armen te sluiten

En om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u om u op te vangen
Wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
Wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God vandaag,

Morgen en in der eeuwigheid.

Amen

Blaas tot slot de kaars uit.
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https://www.tearfund.nl/aria
https://www.tearfund.nl/aria

Vrijdag 3 april 2026
Een lang leven

WELKOM EN AANSTEKEN KAARS

Het is stil in de kerk

BEMOEDIGING

Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
DREMPELGEBED

Gij, die er voor ons zijt

en ons elkaar gegeven hebt

schep ons een hart doorzichtig en zuiver

geef ons een geest vast en moedig

dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uilging
breng ons terecht, God.

breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen

Amen

ZINGEN

Zing twee liederen

SCHRIFTLEZING

Jesaja 53

OVERDENKING

Naar aanleiding van de overdenking van Tim Kuijsten van vrijdag 3 april uit
de Tearfund Veertigdagenkalender Trouw.

Dit leven duurt kort, maar toch ook heel lang. Kort voor wie bang is zijn jeugd,
gezondheid en herinneringen te verliezen. Kort voor wie gericht is op het genot hier
en nu, en zijn leven wil behouden. Lang voor wie trouw probeert te blijven aan het
Woord van God, en daarbij zichzelf wil wegcijferen. Voor wie iedere dag opnieuw een
overwinning op zichzelf behaalt en bereid is zijn leven te verliezen.
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Vandaag herdenken we dat Jezus Zijn leven gaf voor ons. Hij belooft dat Hij degene
die Hem trouw blijft, zal verheffen, zoals de Vader Hem heeft verheven om Zijn
trouw. Als je iedere dag opnieuw je leven geeft voor Zijn glorie, zal je delen in diezelfde
glorie. Wat een nederlaag leek, bleek de ultieme overwinning. Het einde bleek het
begin. Verdriet bleek eeuwige vreugde. Blijf Hem trouw, en je zal een eeuwigheid
hebben om Hem voor Zijn trouw te danken. Wat een prachtig vooruitzicht!

Zoals we al overdachten herdenken we vandaag dat Jezus Zijn leven gaf voor ons.

En ook al hebben we het prachtige vooruitzicht een eeuwigheid van vreugde bij Hem,
ook al weten we van Paasmorgen en weten we hoe het verhaal eindigt, en ook al
willen we dat vieren, vandaag willen we ook écht stil staan bij het lijden en sterven
van onze Heer Jezus Christus.

Probeer tot je door te laten dringen dat de discipelen niet het einde van het
verhaal kenden. Zij wisten niet hoe het zou eindigen, zij stonden dichtbij of juist
op een afstand van het kruis en hadden verdriet en waren vertwijfeld over wat er
aan de hand was. Hun wereld stortte in.

BEZINNINGSMOMENT
Denk een moment na over de volgende vraag:

Als jij er op Goede Vrijdag bij geweest zou zijn, waar zou je staan? Op een afstand?
Of dicht bij het kruis?

Toch blijft het lastig om ons helemaal in te leven in het moment. Je kunt niet zomaar
de wetenschap dat het verhaal niet stopt bij het kruis wegstoppen of net doen alsof
je dit niet weet.

Wat we echter wel kunnen doen, is bewust stilstaan bij het waarom Jezus de weg
heeft afgelegd die Hij aflegde... En dit is zo prachtig verteld door de profeet Jesaja
in hoofdstuk 53. We hebben de woorden net gehoord. Hij schreef over de onschuld
van Jezus en daar tegenover onze schuld, ons afdwalen van het hart van God en de
noodzaak om herstel te brengen tussen God en mens.

We gaan luisteren naar een lied waarin de woorden uit dit eeuwenoude lied wordt

gezongen. Luister ernaar met een dankbaar hart. Verwoord voor jezelf of schrijf op
wat je raakt in dit lied.

LUISTEREN

Sons of Korah - Isaiah 53
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https://www.youtube.com/watch?v=wzlKxDvuvqQ&list=RDwzlKxDvuvqQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=wzlKxDvuvqQ&list=RDwzlKxDvuvqQ&start_radio=1

AFSLUITEN
Sluit af met het lezen van de tekst als gebed.

Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen,

Als een wortel die uitloopt in dorre grond.

Onopvallend was zijn uiterlijk,

Hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,

Als iemand voor wie men hun gezicht verbergt was Hij,
Ja, als iemand voor wie men hun gezicht verbergt was Hij.

Maar wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Wie kan geloven?
Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?

Hij was veracht,

door ons verguisd en geminacht.

Maar Hij was het die onze ziekten droeg,
Die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling,
Door God geslagen en vernederd.

Om onze zonden werd Hij doorboord,
Om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd,
Zijn striemen brachten genezing.

Maar wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Wie kan geloven?

Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?

Wij dwaalden rond als schapen,
leder zocht zijn eigen weg;

Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.
Ja, de zonden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.

Blaas de kaars uit en zorg dat hierbij het licht uitgaat in de kerk en het zo
donker mogelijk wordl.

Herhaal dan de laatste regel:

Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.
Ja, de zonden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.

Verlaat de kerk zwijgend.
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