
Samen leren leven  
vanuit de Knecht die tot 
het einde trouw bleef  
aan Zichzelf, aan de  
mens en aan de wereld.

trouw
40 dagen



Je hebt de Veertigdagenkalender van Tearfund in je 
handen! Ook dit jaar hebben we meer dan veertig dagen 
met overdenkingen, inspirerende verhalen en opdrachten 
voor je samengesteld. Zes schrijvers hebben nagedacht 
over het thema ‘trouw’, vanuit de zogenoemde 
‘Knechtsliederen’ in Jesaja. Dit zijn liederen waarin 
verwezen wordt naar Jezus, de Messias-knecht. Hij is 
trouw aan de mens, de schepping en Zichzelf. Hij handelt 
nooit in strijd met Zijn karakter, maar altijd vanuit Zijn 
principes. Hij is altijd dezelfde, ook in het verborgene, en is 
gekomen om te dienen.

Het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam 
zal Hij niet doven. Het recht zal Hij zuiver doen kennen.
JESAJA 42:3 (NBV21)

Naar Zijn trouw  
zal Hij recht  
doen uitgaan.
JESAJA 42:3B (NAARDENSE BIJBEL)

 LEES VERDER OP DE ACHTERKANT



De Naardense Bijbel vertaalt de laatste zin als volgt: ‘... 
naar Zijn trouw zal Hij recht doen uitgaan.’ God handelt 
dus altijd op zo’n manier dat de verdrukte, geknakte, 
gekwetste en gebroken mens weer recht komt te 
staan. 

In de Stille Week lezen we over de laatste dagen van 
Jezus, waarin Hij laat zien dat Hij trouw was tot het 
bittere einde, tot in de dood. 

We bidden je een heel goede en bemoedigende 
Veertigdagentijd toe. En we hopen dat het je lukt om 
trouw te lezen...

Mira de Boer
Huistheoloog Tearfund

ALLE TEKSTEN ZIJN, TENZIJ ANDERS VERMELD,  

AFKOMSTIG UIT DE NIEUWE BIJBELVERTALING 2021 (NBV21).
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Op de achterzijde van elke 
kalenderdag vind je  
verdiepingsmateriaal.

IEDERE WEEK IS ER…
… een QR-code naar een vlog;
… �een actie die je kunt doen met Tearfund;

… een puzzel;
… een lied;
… �een verhaal van en over mensen die betrokken 

zijn bij het werk van Tearfund;
… een mooie quote.



40 DAGEN SPAREN VOOR 
GEZINNEN IN INDONESIË

Het is goed dat we in deze tijd van bezinning ook 
stilstaan bij onze zegeningen en iets doen voor wie 
het minder heeft dan wij. Dit jaar doen we dat voor 
gezinnen in Indonesië. Door klimaatverandering zijn daar 
steeds meer natuurrampen. Samen met lokale kerken 
ondersteunt Tearfund de mensen die hierdoor geraakt 
worden. Ook trainen we hen om beter voorbereid te zijn 
op toekomstige natuurrampen. Je kunt iedere week iets 
in het spaarpotje stoppen. Je kunt ook een eenmalige 
gift doen. Je kunt je veertig dagen lang iets ontzeggen 
en het geld dat je overhoudt sparen. Of een sponsorloop 
organiseren, of wat dan ook. 

Doe je ook mee? Voor 40 euro kunnen we eten en een 
slaapplek vinden voor een gezin dat alles kwijtgeraakt 
is na een natuurramp. Je leest er meer over op:  
tearfund.nl/spaarpotje.

Betrek kinderen bij het lezen van de kalender. Speciaal 
voor kinderen is er iedere dag een overdenking in de 
vorm van een vraag of een opdracht.

Voor kinderen



Lees de kalender met je kerk, kring of groep.  
Gebruik deze tijd van verstilling om de verbinding 
met elkaar te zoeken. De kalender en het gratis 

kerkenpakket helpen je hierbij. 

WAT KUN JE GEBRUIKEN  
IN JOUW KERK? 
• �Kringmateriaal om met je kring of groep door te praten 

over wat je in de kalender leest. Verdiep je in de inhoud, 
leer van elkaars gezichtspunten en ga in gesprek over 
hoe je datgene wat je leest, concreet kunt toepassen 
in jouw leven. Het materiaal geeft je hiervoor ook 
handvatten en tips.

• �Een liturgie, passend bij de inhoud van de kalender, om 
de Stille Week samen met je kerk te beleven. Je kunt 
deze liturgie natuurlijk ook thuis gebruiken.

Download gratis het kerkenpakket via:  
tearfund.nl/kerkenpakket.

Voor kerken, 
kringen en groepen



Trouw om te 
luisteren

WEEK 1

DOOR MARIANNE THIEME 
JESAJA 42:1-4

Hier is mijn dienaar, hem 
zal Ik steunen, hij is mijn 
uitverkorene, in hem vind  
Ik vreugde, Ik heb hem 
 met mijn geest vervuld.

JESAJA 42:1A



Trouw begint met luisteren. Gods trouwe 
knecht is degene op wie Gods Geest rust — 
hij schreeuwt niet, maar luistert en brengt 

recht op zachte wijze. Deze week nodigt uit tot 
vertragen, luisteren naar Gods stem én naar elkaar. 
Hoe kunnen wij in een rumoerige wereld trouw 
oefenen door eerst te luisteren?

Marianne Thieme neemt je deze week mee in het 
eerste deel van het eerste Knechtslied dat te 
vinden is in Jesaja 42:1-4.

Trouw om  
te luisteren

Schrijver van de week
Marianne Thieme start deze veertigdagenkalender 
met de eerste vier verzen van het eerste 
Knechtslied. Zij is dierenbeschermer, juriste, 
schrijfster, oud-politica en theoloog. Marianne is 
medeoprichtster van de Partij voor de Dieren en 
was van 2006 tot 2019 lid van de Tweede Kamer.  
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LEZEN JESAJA 42:1-4

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem 
niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
JESAJA 42:2

LUISTEREN IN EEN VERDEELDE WERELD
Jesaja zegt dat Gods knecht zijn stem niet verheft, 
maar recht brengt (Jesaja 42:2–3). Hoe vreemd klinkt 
dat in een tijd waarin iedereen zijn mening moet laten 
horen. We leven tussen de roep om aandacht en de 
angst om gecanceld te worden. Grote woorden vliegen 
over en weer. Mensen raken elkaar kwijt, omdat ze in 
hokjes gestopt worden: extreemlinks, extreemrechts, 
racist, wappie, noem maar op. 

Juist daarom spreekt deze tekst tot mij: recht begint 
niet met het winnen van een debat of het vasthouden 
aan eigen gelijk, maar met welwillend luisteren. Luisteren 
als daad van vertrouwen. Geloven dat ieder mens, 
ondanks zijn standpunt, een verlangend wezen is, op 
zoek naar liefde, rechtvaardigheid en verbinding. Als ik zo 
luister, verandert er iets, in de ander én in mij. 
Gods knecht brengt recht door nabij te blijven, niet door 
te oordelen. Zo’n zachtmoedigheid lijkt zwak, maar is het 
niet. Het is de kracht die mensen bij elkaar houdt.

OPDRACHT 
Luister vandaag naar iemand met 
wie je het oneens bent. Niet om te 
reageren, maar om te ontdekken welke 
verlangens of zorgen jullie delen.

VOOR KINDEREN 
Speel met je broertje, 
zusje of vriendje en 
kies iets wat zij leuk 
vinden.



Deze kalender is een uitgave van Tearfund. 
Tearfund helpt mensen in nood bij rampen 
en conflicten. En we versterken kerken en 

gemeenschappen om samen armoede en 
onrecht aan te pakken. We helpen waar de nood 
het grootst is en moedigen anderen aan om ook  
de wereld mooier en rechtvaardiger te maken.  
Doe je ook mee?

Meer weten of in actie komen?  
Ga dan naar: tearfund.nl.

Tof dat je 
meeleest!



VOOR KINDEREN
Tel eens hoeveel 
verschillende 
vogels je buiten 
kunt horen 
en schrijf op 
welke vogels dit 
zijn. Weet jij ze 
allemaal?

OPDRACHT
Ga vandaag naar buiten, juist nu 
het in februari nog relatief stil is 
in de natuur. Luister naar wat nog 
nauwelijks durft te klinken: het 
kraken van blad, het snel ratelende 
geluid van een winterkoninkje. Luister 
niet om te begrijpen, maar om te 
ontmoeten.

WANNEER DE SCHEPPING ZUCHT
‘De hele schepping zucht en lijdt’, schrijft Paulus 
(Romeinen 8:22). Dat is geen beeldspraak, maar 
werkelijkheid. Vogels en bijen die verdwijnen, miljoenen 
varkens en kippen in (te kleine) stallen, overstromingen 
en droogte. De schepping is geknakt. Jesaja schetst een 
knecht die zachtmoedig is en geen geknakt riet breekt 
(Jesaja 42:3). Diezelfde zachtmoedigheid is nodig om de 
noden van de natuur te horen.
 
Luisteren betekent ook: kijken, aandachtig, naar wie 
anders is dan jij. Een vogel, een varken, een hond. Ze leven 
in een ander ritme, spreken een andere taal. En toch is er 
herkenning: we willen allemaal leven te midden van leven 
dat leven wil, zoals Albert Schweitzer het zei. Luisteren 
wordt een gebed, een stil meeleven met Gods levende 
wereld.

LEZEN ROMEINEN 8:18-24A; JESAJA 42:3

Het geknakte riet breekt hij niet af. 
JESAJA 42:3A
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Rise, rise again
Though I’m bending

in the storm
I’ll never break
Rise, rise again
You can’t break me, 
you can try
But I’ll survive

Rise Again
TEKST & MUZIEK: TRINITY & GORDON GROOTHEDDE

Elbert Smelt (zanger Trinity):  
‘Dit is een van onze meest beluisterde 
liedjes. Vast niet voor niets: het is een 
song over verlangen naar recht en 
over veerkracht, en het raakt aan het 
geheim van het leven. Een mysterie dat 
(opstanding)kracht geeft en moed.’

Luister het lied via: 
tearfund.nl/songteksten. 



VOOR KINDEREN
Schrijf op een papiertje iets 
wat je trouw gaat doen: ‘niet 
zeuren’, ‘lief zijn voor…’. Bespreek 
volgende week of dit lukte.

VRAAG
Wat vraagt het van 
jou om trouw te 
blijven aan wat je 
hebt gehoord?

HET MOMENT VAN KEUZE
Jesaja zegt dat Gods knecht recht brengt, zachtmoedig 
maar volhardend (Jesaja 42:4). Luisteren maakt ons 
verantwoordelijk. Als we horen, kunnen we vervolgens 
niet doen alsof we niets gehoord hebben. Jezus zelf 
zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 
En Hij liet zien hoe luisteren ook tot een keuze leidt. Hij 
sprak zacht tot wie gebroken waren, maar scherp tegen 
onrecht. 

Ook ik hoor vandaag stemmen die vaak overstemd 
worden: kinderen zonder toekomst, mensen die hun 
land verliezen, dieren die geen stem hebben. Ook ik hoor 
vandaag stemmen die mij vragen om partij te kiezen 
voor recht en menselijkheid. Luisteren laat geen ruimte 
voor neutraliteit. Dat is soms ongemakkelijk. Jezus zei: 
‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 
bezitten’ (Matteüs 5:5). Die belofte geeft moed: trouw in 
het kleine heeft betekenis in Gods toekomst.

MARCUS 4:9; MATTEÜS 5:2-10; JESAJA 42:4

Wie oren heeft om te horen,
moet goed luisteren! 
MARCUS 4:9B
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Lucia uit Zimbabwe weet als geen ander wat het betekent om 
buitengesloten te worden. Als kind werd ze gepest, en ook later 
kreeg ze te maken met vooroordelen, toen haar zoon Tapona 

vanwege zijn handicap werd afgewezen. In plaats van zich terug 
te trekken, zocht ze contact met andere moeders die dezelfde 
uitdagingen ervoeren. Samen luisterden ze naar elkaars verhalen, 
boden ze elkaar steun en vormden ze zo een hechte gemeenschap.

Wat klein begon als een ontmoeting tussen enkele moeders, groeide 
al snel uit tot een krachtig netwerk van steungroepen, verspreid 
over het hele land. Honderden vrouwen met kinderen met een 
handicap vinden hier een veilige plek om hun zorgen te delen, elkaar 
te steunen en samen oplossingen te zoeken. In groepen van vijf tot 
vijftien leden organiseren ze regelmatig bijeenkomsten waarin ze 
ervaringen uitwisselen, elkaar bemoedigen en praktische hulp bieden. 

Ze zetten zich actief in om het taboe op handicaps te doorbreken, 
door samen met kerken en lokale overheden gesprekken aan te gaan, 
studieavonden te houden en ouders te begeleiden bij de opvoeding 
van hun kinderen. 

Tearfund ondersteunt kerken en gemeenschappen die samen 
werken aan een wereld zonder armoede, onrecht en uitsluiting.

Lees het hele verhaal op: tearfund.nl/lucia.

‘Ik was een makkelijk  
slachtoffer voor pestgedrag.’ 



OPDRACHT
Neem vandaag 
een moment om te 
rusten zonder doel. 
Laat de stilte zelf 
een gebed worden 
en herinner je: God 
werkt, terwijl wij  
stil zijn.

RUST IN GODS VOLHARDING
Jesaja zegt over de knecht: ‘Hij zal niet uitdoven en niet 
breken, tot hij op aarde het recht heeft gevestigd.’ Die 
woorden geven mij rust. Ze herinneren mij eraan dat 
het recht niet afhangt van onze kracht, maar van Gods 
volharding. Wij raken uitgeput, maar Hij niet. 

Elke sabbat is voor mij een teken dat God leven wil, geen 
uitputting. Het is zacht verzet tegen de harde eisen van 
de wereld. In de Bijbel is de sabbat ook een teken van 
bondgenootschap: een levende relatie tussen Schepper 
en schepping, waarin trouw, zorg en herstel centraal 
staan. De sabbat herinnert mij eraan dat de geschiedenis 
niet eindigt in uitputting, maar in herstel. Ze is een 
voorproef van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar 
de gehele schepping samen en dicht bij God zal leven.

LEZEN JESAJA 42:1-4

Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd. 
JESAJA 42: 4A
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VOOR KINDEREN
Maak een grote cirkel op 
papier. Teken erin wat  
allemaal rust mag hebben 
vandaag: jijzelf, vrienden, 
familie, mensen die je kent,  
een dier. Kleur de cirkel rustig 
in. Vertel erbij: “God zorgt voor 
alles wat leeft.”



Elke sabbat is 
voor mij een 
teken dat  
God leven 
wil, geen 
uitputting. 
Het is zacht 
verzet tegen 
de harde 
eisen van de 
wereld.
MARIANNE THIEME



Trouw in  
principes

WEEK 2

In gerechtigheid heb Ik, de HEER, 
jou geroepen. Ik zal je bij de hand 
nemen en je behoeden, Ik neem je 
in dienst voor mijn verbond...

JESAJA 42:6A 

DOOR JURJEN
TEN BRINKE
JESAJA 42:5-9



De knecht werd geroepen om recht te doen en op 
deze manier herstel te brengen. Hij was een licht 

voor de volken, had een voorbeeldfunctie. Deze week 
gaat over trouw blijven in je roeping, aan de principes die 

daarbij horen. Ook als mensen en systemen tegenwerken. 
Hoe kun je met je hand in Zijn hand een licht zijn door 
praktisch te handelen?

Jurjen ten Brinke neemt je deze week mee in het tweede 
deel van het eerste Knechtslied dat te vinden is in  
Jesaja 42:5-9. 

Schrijver van de week
Jurjen ten Brinke is sinds 2015 ambassadeur van 
Tearfund. Hij woont, samen met zijn vrouw en kinderen, 
als hoofdbewoner in de leefgemeenschap Good Luck 
in Amsterdam. Daarnaast is hij kerkverbinder in 
Amsterdam voor Amsterdam Council of Christian 
Leaders en presentator bij de Evangelische Omroep.
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Trouw 
in principes



VOOR KINDEREN 
Wanneer vind je het 
lastig om naar je 
ouders te luisteren?

VRAAG 
Hebben we een deal? 
Zullen we luisteren naar 
wat wordt gevraagd?

 LEZEN JESAJA 42:5

Dit zegt God, de HEER. 
JESAJA 42:5A
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‘Dit zegt God, de HEER.’ Je zou er uit gewoonte zo 
overheen lezen. Maar die woorden staan niet voor 
niets in dit tweede deel van het eerste Knechtslied. 
Het is de God van het verbond die spreekt. Hij is de 
‘Ik Ben Die Ik Ben’, die Zichzelf in persoon verbonden 
heeft aan de belofte die bij het verbond hoort. Tegelijk 
is Hij de Schepper van alles, die ons ook de levensadem 
geeft. Hij spreekt! Dus luister alsjeblieft.

Als je het mij vraagt, is één van de grootste issues van 
deze tijd onze eigenwijsheid, de nadruk die we leggen 
op individuele vrijheid en het idee dat we op van alles 
recht hebben. Het denken van het “vrije” Westen 
heeft zich – wellicht zonder dat je het wilde – meester 
van ons gemaakt. ‘Gehoorzaamheid’ – dat is: luisteren 
naar wat wordt gevraagd – lijkt een vies woord. Maar 
deze week gaan we dat doen: luisteren. Want ‘Ik Ben’, 
jouw Schepper, spreekt. 



Bekijk de vlog van Timzingt over trouw zijn in 
principes via: tearfund.nl/vlogs.

Timzingt

Tim van Wijngaarden is 
kleinkunstenaar en cabaretier. ‘Ik 
geloof in het verhaal van Tearfund: 
mensen helpen om zélf op te staan 
uit armoede en onrecht en hen zelf 
verantwoordelijkheid geven. Ik heb het 
met eigen ogen gezien en het werkt!’



VOOR KINDEREN 
Voor welk 
klasgenootje kun 
je iets liefs doen 
vandaag? 

OPDRACHT
Wees vandaag een licht voor 
iemand die in een duistere periode 
zit. Stuur een berichtje, een kaartje 
of iets anders liefs.

Ik maak je tot een licht voor alle volken. 
JESAJA 42:6B

 LEZEN JESAJA 42:6

EEN LICHT VOOR DE VOLKEN
De belofte van ‘Ik Ben’ gaat gepaard met de zekerheid 
van Zijn bescherming. Dat is opvallend. Immers: 
de knecht waarop gedoeld wordt, Jezus, werd 
tegengewerkt, vals beschuldigd, ter dood veroordeeld 
en gekruisigd, omdat Hij recht deed. Zelfs Zijn Vader 
verliet Hem aan het kruis. Zijn deze woorden van de 
profeet Jesaja wel wáár geworden?

Al in het Oude Testament wordt duidelijk dat 
principes iets kosten: volharden, trouw blijven, zorgen 
dat de beloften uitkomen… het gaat niet vanzelf. Het 
is fantastisch om te zien dat God de vervulling van Zijn 
beloften niet van een mens zoals jou of mij vroeg. Hij 
stortte Zichzelf daarvoor in deze wereld. Midden in alle 
onrecht en geweld. 

Gods beloften zijn gratis. Maar ze zijn niet goedkoop: 
God gaf álles, Hij gaf zichzelf. Daarom verlang ik ernaar 
om in het spoor van Zijn Zoon ook een licht voor de 
volken te zijn. En jij?
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Op zoek naar een alternatieve en inhoudelijke invulling 
van jouw gemeente- of kringavond? Kijk samen de 
indrukwekkende documentaire The Green Line.

Libanon is een land dat is verdeeld door 
jarenlange ellende en oorlog. Deze verdeeldheid wordt óók 
in stand gehouden door een letterlijke grens dwars door 
Beiroet: The Green Line. 

Drie mensen die leven in Libanon, vertellen hun verhaal, 
over hoe ze bewust ánders kiezen en hiermee letterlijk 
en figuurlijk een grens oversteken. De verhalen van 
Pastor Dani, Pastor Andrew en Manal houden ons een 
spiegel voor: leven wij ook met door mensen opgeworpen 
grenzen? Hoe ga je om met mensen met een andere 
achtergrond of overtuiging?

Ga daarna de diepte in en praat verder over polarisatie 
en meningsverschillen, en hoe je die kunt overbruggen. Je 
krijgt er een gespreksboekje bij dat je hierbij kan helpen.

Vraag de documentaire en het gespreksboekje aan via: 
tearfund.nl/thegreenline.

Een filmavond  
met diepgang



VOOR KINDEREN 
Heb je weleens voor iemand 
persoonlijk gebeden?  
Vind je dat spannend?

VRAAG 
Kun jij vertrouwen op Gods 
beloften, ook als een gebed 
niet uitkomt?

 LEZEN JESAJA 42:7

... om blinden de ogen te openen...  
JESAJA 42:7A

VERTROUW OP GODS BELOFTE
Jaren geleden kwam een dove jongeman bij onze 
kerk langs. We raakten in gesprek. Ik vroeg of ik voor 
hem mocht bidden, maar verschrikt sloeg hij dat af. 
Het bleek dat door de jaren heen diverse mensen dit 
hadden aangeboden mét de belofte van genezing. 
Dat was nooit uitgekomen. Ik sprak uiteindelijk een 
“gewoon” gebed uit, waarin ik hem woorden van Petrus 
meegaf: ‘Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt 
Hem na aan het hart’ (1 Petrus 5:7).

Het jaar erna kwam hij tot geloof. Hij zet zich maximaal 
in als vrijwilliger op een sportcentrum voor kinderen 
met een handicap. Het verlangen naar een wonder is 
er nog steeds, maar het vertrouwen op Gods belofte 
voor de toekomst is groter. 

De Mensenzoon kwam en genas mensen van hun 
ziekten. Hij bevrijdde gevangenen uit hun kerker van 
verslaving en demonische bezetting. Het goede werk 
dat Hij begon, zal zijn voltooiing vinden in de toekomst.
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G E D E E G D E B E 

E E D B B E B E E G 

E G B E E G D D B E 

D E E E D E G E D B 

E D G G G D E B G E 

B E E E E B D E E B 

G D B B G E G D E E 

E G E B D B E G G D 

B E B E E D G E B E 

G E E G E E E E C G 

G D D E B G G E E B 

E E G B D E E B E D 

B G E E E B D D G E 

G E G G D E B E G D 

D E D B E G E E G E 

Gebed zonder end
Misschien wordt deze puzzel het langste gebed van 
je leven. Maar in deze letterbrei staat toch echt één 
keer het woord gebed. Kun jij het vinden?  
Het woord kan alle kanten op staan trouwens...

De oplossing vind je op 
tearfund.nl/puzzels.



VOOR KINDEREN 
En… is het gelukt om 
trouw te doen wat 
je vorige week hebt 
opgeschreven?

Ik ben de HEER, 
dat is Mijn naam. 
JESAJA 42:8A

OPDRACHT
Verwaarloos afgoden zoals 
PlayStation, Netflix of 
Instagram en besteed die tijd 
met God. 

NIET VREEMDGAAN
Jezus belooft Zijn leerlingen de ‘Geest van de 
waarheid’ (Johannes 16:13). Een geweldig mooie 
toezegging die waar werd met Pinksteren, bij de 
uitstorting van de Heilige Geest. Met die Geest 
kúnnen Jezus’ volgelingen trouw zijn aan hun principes. 
Het is de Geest die hun de woorden geeft die nodig 
zijn om te spreken (Lucas 12) en die hen ervan 
overtuigt dat ze kinderen van God zijn (Romeinen 8).

De God van trouw die ons oproept tot navolging, zegt 
vandaag opnieuw: ‘Ik ben Jahweh, de Ik Ben Die Ik Ben’. 
Twijfel daar niet aan; het is Mijn naam, Mijn identiteit, 
Mijn principe. Aan jou de vraag of je dat gelooft, zodat 
je Hem met je levenshouding aanbidt. Dan ga je niet 
vreemd bij andere goden, eigen intuïtie of principes, 
maar je eert Hem door in het doen van recht werkelijk 
álles van Hem alleen te verwachten.
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 LEZEN JESAJA 42:8



Pearl: ‘Dit lied vertelt dat 
Gods licht sterker is dan de 
duisternis. Het herinnert 
me eraan dat we geroepen 
zijn om recht te doen en 
licht te brengen waar 
onrecht is.’

Een prachtig geschenk
voor een nederig hart,

een gloednieuwe start;
Het Licht komt eraan.  
 
De wereld verwacht
een redder in nood.
Houd vast aan die hoop;
het Licht komt eraan.

Het Licht 
Komt Eraan
TEKST & MUZIEK: PEARL JOZEFZOON

Luister het lied via: 
tearfund.nl/songteksten. 



VOOR KINDEREN 
Beloof jij weleens 
iets wat je niet 
waarmaakt?

VRAAG 
Waar heb jij Gods woorden zien 
uitkomen, en waar verwacht je  
dat nog?

BELOFTE MAAKT SCHULD
Als beloften nooit uitkomen, zijn het lege hulzen. 
Vanzelf wordt dan duidelijk dat we met mooie 
woorden om de tuin worden geleid. In Jesaja’s 
profetieën wordt óók aandacht gevraagd voor wat er 
al in vervulling is gegaan. Dat is een principe dat Jezus 
overneemt in de Evangeliën. Talloze keren benadrukt 
Hij dat er iets plaatsvindt wat al door de profeten was 
gezegd.

We zeggen wel eens: zonder verleden is er geen 
heden en geen toekomst. Als je jezelf, je omgeving en 
de wereld wilt begrijpen, dan is kennis van vroeger 
onontbeerlijk. Als leerling van Jezus, die trouw wil zijn 
aan zijn principes, moet ik weten wat de ‘Schriften en 
profeten’ gezegd hebben. Immers, in de vervulling van 
beloften blijkt dat ze waar zijn, en dat zegt vervolgens 
ook iets over wat beloofd is, maar nog moet komen.

 LEZEN JESAJA 42:9

Wat eertijds werd voorzegd,  
is nu vervuld. 
JESAJA 42:9A
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DUURZAME LANDBOUW IN SYRIË
‘Met ons gezin wonen we in een boerendorpje in Syrië. 
Ons eenvoudige huis heb ik zelf gebouwd. Ik wil het 

nog isoleren. Maar bouwen kost tijd, en geld om iemand 
in te huren hebben we niet. Dus is het hier in de zomer 
heet, in de winter koud. En er moet alweer het nodige 
gerepareerd worden.’

‘Mijn grootste zorg zijn de stijgende kosten, voor voedsel, 
gezondheidszorg en het onderwijs van onze kinderen. 
Daarom pak ik alles aan om ons inkomen te verbeteren. 
Via de kerk kwam ik bij het project ‘Duurzame landbouw’. 
Wat heb ik daar veel aan gehad! Ik kreeg trainingen, mest 
en financiële steun voor het gebruik van werktuigen. 
Nu kan ik meer land verbouwen, de oogst zal groter 
zijn. Ik kan weer vooruitkijken: een waterput die op 
zonnepanelen werkt, wat vee…’

‘Ook mentaal gaat het beter met ons. De kinderen voelen 
het, en dat zien wij weer aan hoe zij het op school doen. 
Thuis vertel ik hun alles over duurzame landbouw. Ik wil 
dit zo graag aan hen doorgeven! Mijn droom en gebed is 
dat zij een mooie toekomst hebben.’

Lees het hele verhaal op: tearfund.nl/boer.

‘Ik wil dit zo graag aan  
mijn kinderen doorgeven!’



VOOR KINDEREN
Kras met verschillende kleuren 
potlood een papier vol. Bedek dat 
helemaal met zwarte wasco.  
Kras met een lepel nieuwe figuren. 
Wat zie je verschijnen?

VRAAG 
Op welk terrein 
geloof jij dat God 
iets gaat doen 
wat nog niet 
zichtbaar is?
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... Ik kondig jullie nieuwe dingen  
aan, nog voor ze ontkiemen zal Ik  
ze openbaren. 
JESAJA 42:9B

 LEZEN JESAJA 42:9

VOORUITZIEN 
Eén van de grote verschillen tussen God en ons is 
dat wij als mensen omschrijven wat we zien, en dat 
een naam of betekenis geven. God daarentegen is de 
Schepper: Hij geeft een naam aan wat er nog niet is, 
maar wel gaat komen. Hij is trouw aan Zichzelf (denk 
aan die wonderlijke naam ‘Ik Ben’, die Hij Zichzelf geeft) 
en daarbij blijft Hij ook altijd de scheppende God. Als 
Hij belooft dat Hij iets gaat doen, mogen wij geloven 
dat dit waar is, zonder dat we er iets van zien. 

Zo wordt het in de Hebreeënbrief ook genoemd: 
geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen, 
werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet zien. Het geeft me rust en 
troost om te weten dat – daar waar mensen nogal 
eens steken laten vallen – God trouw is aan Zijn 
scheppende kracht!



Gods 
beloften 
zijn gratis. 
Maar ze 
zijn niet 
goedkoop.
JURJEN TEN BRINKE



Steun het werk 
van Tearfund

Wil jij samen met ons armoede en onrecht 
tegengaan? Dat kan! Met jouw donatie verlenen 
wij hulp op de plekken waar dat het hardst nodig is. 

Steun het werk van Tearfund voor €10 per maand 
en ontvang het boek ‘Levenslust’ van Mirjam van der 
Vegt, ‘Er is leven na de groei’ van Paul Schenderling of 
een ander boek naar keuze cadeau! Ga naar:  
tearfund.nl/word-donateur

Doneer je al aan Tearfund? Wist je dat je ook kunt 
doneren met belastingvoordeel? Kijk op  
tearfund.nl/periodiek voor meer informatie.

word donateur geven met 
belastingvoordeel


